
Samoa



In het hol van de krokodil
Op het eiland Samoa, leefden lang geleden 
eens een man en een vrouw. Ze hadden veel 
kinderen: tien jongens en één meisje. Het 
meisje heette Sina, en de jongens heetten 
Tien, Negen, Acht, Zeven, Zes, Vijf, Vier, 
Drie, Twee en Een. Wanneer de vader en 
moeder wilden weten of alle kinderen thuis 
waren, telden ze altijd hardop: "Tien, Negen, 
Acht, Zeven, Zes, Vijf, Vier, Drie, Twee en 
Een."
Op een dag werd er een wedstrijd 
speerwerpen gehouden op het eiland en ook 
de tien jongens en het meisje deden mee. Ze 
gooiden als oefening met stokken op het 
strand en  Sina's stok kwam verder dan alle 
andere. Maar toen ze haar stok nog een keer 
gooide, kwam hij terecht in het hol van een 
krokodil...

Weten hoe het verder gaat? Kijk voor de 
afloop van dit verhaal en voor nog veel 
meer wereldverhalen op:
www.babboes.nl/schrijven/verhalenarchief


