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Grootmoeder Spin
(een oud verhaal van de Hopi Indianen)

Lang geleden, toen de wereld nog maar pas 
bestond, waren de aarde en de hemel nog 
niet van elkaar gescheiden. De hemel lag 
vlak boven de aarde: vogels vlogen vlak over 
de grond en dieren die konden rennen en 
springen hadden het gevoel dat ze vlogen.
Op een morgen dronk een eland water bij 
het meer en zag de spiegeling van de lucht 
in het water. Er klopte iets niet. Hij tilde 
zijn kop op en keek omhoog: de hemel 
bewoog! De hemel dreef weg van de aarde! 
“Dat kan ik niet laten gebeuren,” zei de 
Eland. Hij stak zijn gewei in de onderkant 
van de hemel en probeerde hem zo dicht 
bij de aarde te houden…

Weten hoe het verder gaat? Kijk voor de 
afloop van dit verhaal en voor nog veel 
meer wereldverhalen op:
www.babboes.nl/schrijven/verhalenarchief


